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Voorwoord

"Zonder geschiedenis
geen toekomst’

Beste lezer,

U heeft een boekje in handen dat uniek is in de evangelische
zendingswereld.

Het is een terugblik op de geschiedenis van de evangelische
zending in Nederland opgetekend uit de mond van Hans
Keijzer, oprichter (in 1973) en jarenlang directeur van de
Evangelische Zendingsalliantie (EZA).

De EZA is bijzonder blij dat dit boekje er is. Het maakt ons
bewust van onze wortels en motivatie en inspireert ons voor
de toekomst om te blijven getuigen, in woord en daad, van
de liefde van Jezus Christus onze Heer.

Onze hartelijk dank gaat uit naar Hans Keijzer voor zijn
encyclopedisch geheugen en anekdotes en naar de auteurs
Otto de Bruijne en Jaap Haasnoot voor het samenstellen van
dit prachtige boekwerk.

Heel veel leesplezier toegewenst.

Adri Veldwijk

Directeur Evangelische Zendingsalliantie
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Introductie

Hans Keijzer belichaamt het archief van evangelische
zending vanuit Nederland. Keijzer denkt, spreekt, handelt en
bidt: zending! Hij schreef honderden artikelen over de
ontwikkelingen in ‘zendingsland’, op iedere
zendingsbijeenkomst van betekenis is hij te vinden, leest
dagelijks zendingsliteratuur en staat in verbinding met een
uitgebreid netwerk van zendingsvrienden over de hele
wereld. Dat alles rechtvaardigt de titel ‘Mister Mission’.

In de afgelopen jaren vroegen wij hem enkele malen een
geschiedenis van de evangelische zending vanuit Nederland
te schrijven, maar hij gaf de voorkeur aan de actualiteit.
Middels een list hebben wij hem toch zo ver gekregen: hij
liet zich verleiden tot een biografisch interview en stapte in
een nog belangrijker follow-up proces. Op ons verzoek
schreef hij twee flinke artikelen: Een ‘Canon’ (het woord is
van ons) van de tien belangrijkste gebeurtenissen van de
Nederlandse Evangelische Zendingsbeweging, en een ‘Top-
tien’ van personen die grote invioed gehad hebben of op
bijzondere manier een voorbeeld zijn van een aspect van
zending. De keuze van die twintig thema’s was lastig, veel
moest onaangeroerd blijven, en Hans is de eerste die
aangeeft dat dit verre van volledig is. Maar toch: met deze
Canon en deze ‘Top-tien’ wordt een beeld geschetst dat
informatief en indrukwekkend is. Dit is het eerste geschrift
dat 65 jaar Nederlandse evangelische zending beschrijft.

161



Deze terugblik wil ook een stimulans zijn voor bezinning over
de oorsprong en motivatie van de evangelische
zendingsbeweging in ons land. Wij hopen dat dit document
ook een aanzet mag zijn voor reflectie en systematische
beschrijving van de Nederlandse evangelische
zendingsgeschiedenis.

Als auteurs en redacteuren willen wij dit boek opdragen aan
Diny Keijzer die haar man aan de zending mocht (in het besef
dat er geen andere weg was...) afstaan. Denkt u daarbij ook
aan de stapel artikelen en bladen die de huiskamer tot een
bibliotheek maakten en de zoveelste bijeenkomst die
bezocht mocht (!) worden.

En, hoewel hij er zelf aan meewerkte, wordt dit werk ook
met liefde en dankbaarheid opgedragen aan Hans Keijzer,
Mister Mission. Hij heeft zich decennia lang ingespannen
voor samenwerking. Hij voedde ons met informatie om te
bidden, te geven en te gaan. Wij hopen dat Hans en Diny nog
vele jaren in ons midden mogen zijn, en horen Hans al
terugroepen: Maranathal

Otto de Bruijne,
Jaap Haasnoot
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Portret van

Mister Mission

Biografisch interview met Hans Keijzer

door
Otto de Bruijne & Jaap Haasnoot

| 9]



Op tafel ligt de Twentse Bijbel. Aan de muur hangt een
reproductie van Crabeths glas in lood ‘zendingsraam’ uit de
grote kerk van Gouda. Tussen die twee, Twente en het grote
zendingsvisioen, leeft ‘Mister Mission’ Hans Keijzer. Hij werd
geboren in 1932 in Almelo in een hervormd nest waar
bidstonden aan huis werden gehouden. Het gezin was toen
al pro-Israél avant la lettre.

“Onze wijk zat vol uit Duitsland gevluchte Joden. De buren,
de Lieberts, werden afgevoerd naar Westerbork en Sobibor.
Hun zoon Werner werd voor twee gulden vijftig door een
Nederlandse marechaussee aan de Duitsers ‘verkocht’.
Werner was christen geworden en schreef zijn ouders vanuit
de politiecel: ‘Ik heb de Messias gevonden en raad jullie aan
die stap ook te wagen’. Nein, das kann Ich nicht glauben,
antwoordde vader Liebert. Ook zij zijn afgevoerd...”

Er zijn beelden en herinneringen uit zijn jongensjaren die
hem bij bleven: de werkelozen, de dagloners, wachtend op
werk tegenover het station Almelo. De mobilisatie, 10 mei
1940, de oorlogsjaren. Hij werd er boos van. Waarom zoveel
ellende? Er is nog meer: het beeld van gesneuvelde
Hollandse SS-ers en van twee geallieerde soldaten die dood
in hun opgeblazen voertuig zaten. Midden in die uit elkaar
vallende wereld zijn er twee biddende ouders en is er een
ervaring tijdens Kerst 1942: “De zondagsschooljuf vroeg:
Waarom vieren wij kerstfeest? Wij gaven de geijkte
antwoorden: God wilde de wereld redden. Ds. Le Roy hoorde
het allemaal aan, bleef stil en schudde steeds een beetje
‘nee’. Toen zei Le Roy: ‘Waarom wij kerst vieren? Zodat jij zelf
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kunt zeggen: God houdt van mij.” Dat bracht mij van m’n
stuk. Dat: zélf zeggen... Hij houdt van mij en wil mij zalig
maken.”

1950-1960
Vorming

Na de oorlog, begin jaren vijftig, woont het gezin Keijzer in
Alphen en later in Utrecht. Hans is gesjeesd op het
gymnasium, doet twee keer examen voor HBS-B, ervaart een
mislukte verkering, heeft geen vrienden in de nieuwe
woonplaats en breekt de studie sociologie af. Hij voelt zich
uitgekotst en mislukt. Hij is bang om keuzes te maken die
weer tot een mislukking zouden leiden: “Mijn moeder wilde
dat ik theologie zou studeren en dus het gymnasium deed.
Vader was daar wat gemakkelijker in.” Hans is ook actief bij
de hervormde jongerenvereniging 0.D.S., Onderzoekt De
Schriften, met 120 leden. Voor de pauze was er ernst en na
de pauze luim.

Dan komt er een Youth for Christ-rally met als sprekers Jan
van Capelleveen en Ds. Van den Blink, vlootpredikant.

Die laatste heeft een ‘hamerboodschap’: “Is niet mijn woord
z6: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer,
die een steenrots vermorzelt?” (Jeremia 23:29) Geen lichte
kost, maar wel regelrecht in de roos. “Mijn hart werd zacht.
Ik wilde tot bekering komen, maar men zei: Kom maandag
maar eens terug, dan praten we wel verder. Op die
maandagavond zat ik voor het eerst in een kring bekeerden.
Er werd op rij hardop gebeden. Ik zou dan als laatste aan de
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beurt zijn, maar viel ver voor mijn beurt in: Jezus ik weet dat
u hier bent..., veel verder kwam ik niet en ik begon te huilen
en te lachen tegelijk, stopte even... waarop de anderen mij
uitgelaten op de schouders klopten: ‘Hans je bent erdoor!
Nu ben je een broer van ons!” Al snel werd ik gegrepen door
de woorden in Romeinen 1:16: ‘lk schaam mij het evangelie
niet; want het is een kracht Gods tot behoud van ieder die
gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek’. Toen ik
‘s avonds thuis kwam lagen mijn ouders al op bed. Ik
vertelde ze dat ik Jezus had aangenomen. Waarop mij vader
zei: ‘Had ik altijd wel gedacht. Praten we morgen wel verder
over, welterusten.”

Dienstweigeren

In de prille geloofsontwikkeling staat één vraag telkens
centraal: Wat is Gods wil? Gedeeltelijk omdat er nogal wat
beslissingen van hemzelf uitliepen op een fiasco, gedeeltelijk
uit het oprechte verlangen Jezus te volgen. Wel of niet in
militaire dienst, was zo’'n dilemma. Niet willen doden, maar
wel gezagsgetrouw willen zijn. In die tijd, zo vlak na de
oorlog, met de mogelijkheid om opgeroepen te worden in
Korea te vechten, met de beelden van de oorlog nog vers in
het geheugen, ontstonden ook pacifistische bewegingen als
Kerk en Vrede. Hans wil dienstweigeren maar gaat,
gezagsgetrouw als hij is, toch in dienst. Maar hij wil geen eed
afleggen voor de officiersopleiding. “Die eed, met de naam
van God erin, hebben alle soldaten aan beide kanten van het
front afgelegd. Wat is die waard? Ik wilde niet doden, maar
moest mij wel oefenen in alle vormen van doden.”
Uiteindelijk moet hij als onderofficier in Breda soldaten het
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