
 

 

Bidden voor de verkiezingen 
Met het oog op de komende verkiezingen ontwikkelde MissieNederland 
deze handreiking om voor de aankomende verkiezingen te bidden. Deze 
handreiking is onderdeel van het verkiezingspakket 2025. Het pakket 
wil christenen uitdagen en inspireren om de aankomende verkiezingen 
niet alleen te zien als een politiek recht, maar ook als een 
geestelijke oefening in gebed, onderscheidingsvermogen en 
betrokken burgerschap. 
 

Gezamenlijk of individueel  

Hieronder volgen een aantal suggesties voor gezamenlijke voorbede. Je kunt als kring, 

gebedsgroep of gemeente in gebed gaan. We nodigen mensen uit om op een onpartijdige 

manier te bidden, zodat iedereen van harte ‘amen’ kan zeggen. Vraag deelnemers aan je 

gebedstijd daarom om geen politieke discussies te voeren en om geen partijpolitiek te 

bedrijven tijdens het gebed. Je kunt natuurlijk ook als gezin of alleen in gebed gaan!  

 
Laten we bidden  

Voor onszelf 
• dat ons spreken en handelen rondom de verkiezingen Jezus Christus eert en Zijn liefde 

weerspiegelt; 

• dat we luisteren met respect naar mensen met andere politieke overtuigingen, zonder 

te vervallen in polariserende of harde woorden; 

• dat we wijsheid en onderscheidingsvermogen ontvangen om onze stemkeuze te 

maken in afhankelijkheid van God; 

• dat we vrijmoedig maar nederig getuigen van ons geloof, ook in gesprekken over 

politieke en maatschappelijke thema’s; 

• dat we vrede en eenheid zoeken binnen de christelijke gemeenschap, ook als we 

verschillend stemmen; 

• dat we op de eerste plaats ons vertrouwen stellen op God en niet op politieke 

systemen of leiders. 

 

Voor politici 
• voor het welzijn van alle kandidaten en hun gezinnen in deze stressvolle tijd;  

• voor vreedzame en veilige campagnes en verkiezingen;  

• voor respect voor de waardigheid van alle kandidaten, zowel online als offline;  

• dat de waarheid wordt gezocht, gezien en gehoord, gewaardeerd en aanvaard;  

• voor een respectvol debat, waarin geluisterd wordt naar verschillende meningen;  

• voor wijsheid voor politici, politieke partijen en het demissionaire kabinet; 

• voor politici die: 

- de democratie en vrijheid behouden en versterken;  

- onrecht bestrijden en zich inzetten voor het welzijn van iedereen en vooral van 

de zwaksten en meest kwetsbaren;  

- een zegen zijn voor ons land en al zijn inwoners. 
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Voor ruimte voor geloof en vrede 
• voor een politiek en samenleving waarin plaats is voor Gods Woord;  

• dat steun groeit voor Bijbelse kernwaarden zoals liefde, gerechtigheid, vrijheid, 

waarheid, vergeving, integriteit, respect, dienstbaarheid en vrijgevigheid (zie ook het 

artikel uit het verkiezingspakket: “Bekijk politiek door een Bijbelse bril”);  

• dat in de komende vier jaar, door de inzet van de nieuwe regering er vrede blijft in ons 

land en wij mogen bijdragen aan vrede daarbuiten.   

 

Voor de samenleving 
• dat verbinding en saamhorigheid toenemen in onze samenleving; 

• voor een samenleving waarin het recht op vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst 

en meningsuiting niet alleen wordt gerespecteerd, maar ook met liefde en respect 

voor de ander wordt benut; 

• dat vanuit wijsheid en samenwerking oplossingen komen voor de grote politieke 

thema’s die grote impact hebben op onze samenleving;  

• voor een land waarin mensen en Gods schepping recht gedaan worden. 

 

“Amen” 
Deze gebedshandreiking is onderdeel van het Verkiezingspakket 2025 van 

MissieNederland. Lees ook het artikel ‘Bekijk politiek vanuit een Bijbelse bril’ 

en ‘Als christen stemmen in tijden van onrust en polarisatie’ via  

www.missienederland.nl/verkiezingen2025  

of door de QR-code hiernaast te scannen. 
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* https://www.missienederland.nl/geloofsbasis 

Wie is MissieNederland? 
Als onderdeel van de World Evangelical Alliance (WEA) maakt MissieNederland deel uit van een wereldwijde 

gemeenschap van 143 nationale allianties, en naar schatting 600 miljoen christenen. Samen met de Wereldraad van 

Kerken en het Vaticaan vormt de WEA een van de drie belangrijkste internationale organisaties die christenen 

vertegenwoordigen. Waar de Wereldraad en het Vaticaan respectievelijk de oecumenische en katholieke tradities 

vertegenwoordigen, staat de WEA voor de evangelicale beweging: een geloofsstroming die kerk- en 

organisatiemuren overstijgt. De aangesloten partijen zijn verbonden door een gedeelde geloofsovertuiging, zoals 

verwoord in de geloofsbasis van MissieNederland*. Centraal daarin staan het verzoeningswerk van Jezus Christus, de 

Bijbel als gezaghebbend Woord van God, het belang van persoonlijke bekering en discipelschap, en een passie om 

het Goede Nieuws te delen – in woorden én daden. 

 

In Nederland omvat deze alliantie ruim 189 kerken, 6 kerkgenootschappen, 100 christelijke organisaties en 

honderden individuele christenen. Samen vormen zij een beweging die zich inzet om evangelicale christenen te 

verbinden, te versterken en te vertegenwoordigen – met als doel een betrouwbare en verbindende stem te zijn, tot 

eer van Jezus Christus. 

 

Kijk voor meer informatie op: 

 www.missienederland.nl/doemee 

 

https://www.missienederland.nl/nl/actueel/nieuwsartikel/2024/06/05/bekijk-politiek-door-een-bijbelse-bril
http://www.missienederland.nl/verkiezingen2025

