
 

‘Eerder dit jaar kwamen in de documentaire en het boek Het verdriet van de zending pijnlijke ervaringen 

van zendingskinderen uit de jaren 50, 60 en 70 in beeld. Hieruit blijkt opnieuw het belang van aandacht 

voor ‘third culture kids’, vertelt Jiska Chin-A-Teh, woordvoerder namens de organisaties. ‘Met deze 

online toerustingsmomenten willen we gezinnen die zich voorbereiden op een missie in het buitenland, 

helpen om ook de kinderen op een goede manier hierbij te betrekken en begeleiden. Zij zijn namelijk 

ook onderdeel van hun missie.’ 

De insteek van het evenement is heel praktisch. Deelnemers krijgen een voorbereidingsmap 

toegestuurd om met het gezin toe te leven naar uitzending. Bij de workshops worden praktische tips 

van professionals gedeeld. Tijdens het forumgesprek kunnen allerlei vragen gesteld worden aan 

ervaringsdeskundigen die als ouder of kind op missie geweest zijn. ‘Op deze manier kunnen gezinnen 

zich optimaal voorbereiden,’ aldus Chin-A-Teh. 

Eén van de thema’s die worden behandeld is digtale opvoeding. Voor third culture kids (TCKs) in een 

nieuw land, met vrienden ver weg en drukke ouders die hun weg zoeken, zijn schermen extra 

aantrekkelijk. Tijdens een online workshop bieden experts van Xpeditie 3.6.0. tools om schermtijd te 

verbinden aan een leven met Jezus èn om samen met kinderen in gesprek te zijn. Andere thema’s zijn 

onder meer child protection, scholing in het buitenland, afscheid nemen en transitie, intercultureel 

opvoeden. 

De Zoom-bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 uur tot 22.00 uur. Voor meer informatie en 

aanmelden kan men terecht op www.family2mission.nl. Wanneer deelnemers zich aanmelden voor 1 

oktober, ontvangen ze de voorbereidingsmap nog voor de eerste bijeenkomst.  

http://www.family2mission.nl/

